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Brief aan Draak van een boom
2 mei 2025

Onderstaand is wat ik mijn vriendin - Draak van een boom - deze
maand graag wil vertellen.

Het maandelijkse schrijven is voor mij, naast verbinding met haar, ook
een oefening in inleven in andere levensvormen dan mensen. Deze
brief helpt mij om me minimaal een keer per maand te verdiepen in
haar leefwereld. Mij ​​af te vragen wat vanuit haar perspectief al dan niet
belangrijk is. Het levert altijd een andere kijk op mijn leven en acties
van de voorbije maand op. Draak van een boom vindt het leuk om de
brief te krijgen en geniet ervan dat zo ik minimaal een keer per maand
langskom.

Fijn dat je meeleest!

- Ilse 
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Maandelijks ontvangen?

Lieve Draak van een boom,

Wat heb ik toch veel contact met jullie ieder maand. Voelt zo verwend. Ik

koos dit keer deze drie momenten om te delen met jou.

De foto verrast en

boeit me later nog

extra, het iets

donkerdere slijmspoor

op de stam, het feit

dat het kwetsbare lijf

van Slak een goeie

schutkleur had. Ik had

het allemaal niet

meteen gezien. Mijn

oog werd getrokken

door het mooie geel.

Ik maakte deze foto

om een collega te

laten weten dat ik aan

haar dacht. Nu, op het

moment van

schrijven, herinnert

deze bloesem van

Kweepeer me ook

aan overvloedige

bloesem, samen

snoeien, bloesem op

de keukentafel.

Gagel in de

ondergaande zon. Zo

mooi en ruikt zo

verschrikkelijk lekker.

 Heel onverwacht een

avondwandeling rond

het Melicker ven.

De maandplaat.
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Die maandplaat voorin bevalt me wel. Makkelijk refereren.

De vlaggetjes: Leven vieren!

Het thema van de maandelijkse wandeling was, gebaseerd op de

maandplaat,  " Leven vieren".

Uiteindelijk kan het universum enkel verklaard worden in termen van viering.
Het is een uitbundige expressie van het leven zelf.

Huppelen omdat huppelen blij maakt. Boos huppelen is heel lastig,  Het

vraagt ook best wat conditie. Leuk om dat met een groep volwassenen en

een paar kinderen te doen.

Een van de mooiste prentenboeken die ik heb over leven mogen voorlezen

met rugdekking van Beuk. Wat een voorrecht.

Een stuk in stilte van lente in het moeras genieten. Brem heeft gekrulde
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meeldraden weet ik nu. Voor het eerst bewust een ukkepuk Beuk ontmoet. 

Proeven van wat jullie zo voor lekkers voorschotelen in de lente:

Paardenbloem, Look zonder look, Meidoorn.

PS Mooie foto's van Fenny (van mij) en Joost (van kleine Beuk)

Overgave aan waar ik bang voor ben.

Toen ik de maandplaat maakte in december, boekte ik voor mezelf een

weekend met een, voor mij, pittige uitdaging rondom vrouwelijkheid en het

bekken. Kwam door de zin linksboven op de plaat: 

De angst in mijn lijf zei 'weg hier', maar ik verlangde naar overgave. Ik wilde
dit nu eindelijk eens helemaal loslaten.

Zoals vaak zijn uitdagingen in je hoofd die je niet aangaat spannender dan

de werkelijkheid. Het weekend was warm, intiem, speels, leverde mooie

inzichten en ander gedrag op. Voor mij wel vreemd dat er zo weinig van

jullie onderdeel waren van het proces. Fijn dat ik naast Taxus mocht slapen.

Die bloeide!
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Later in de maand bleek dat ik nog iets anders in de bek moest kijken: het

gevoel gefaald te hebben. we zitten op 1,5 graad opwarming van de

aarde en de wereld is vergiftigd. We stoppen voorlopig nog niet met ons

wangedrag. Ik weet dat jullie best veel kunnen opruimen als we jullie laten.

Het is dat we ook niet goed zijn in jullie laten.

Een boel onrust en verdriet in mijn lijf, die wegebde toen ik echt keek naar

waar die vandaan kwam. Dichterbij gaan, erbij blijven, is het toverwoord om

echt los te kunnen laten.

Jij kan dat erg goed!

De kiemen van deze lente.

De zomer-energie is er.

Goed moment om even te kijken welke kiemen de lente opleverde en

het gehaald hebben tot de zomer.

🌱 Ik begon een wekelijkse brief, omdat ik graag deel en ik de plekken (FB

en Insta) waar ik dat doe niet meer vertrouw. Mensen kunnen zich

inschrijven: Klikken . Over niet al te lange tijd kan ik dan die plekken

verlaten.
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Verhaaltje over de impact van "de eerste mee-doener". Ik had de eerste

brief gestuurd en gedeeld dat ie er is. Vervolgens vroeg ik me af wat ik me

nu weer op de nek gehaald had. Effe kijken of iemand zich ingeschreven

heeft. Zoniet ... dan kan ik stoppen. Er was een inschrijving! De tweede brief

werd ook gemaakt en gedeeld. 

🌱 Ik ben weer aan de opmaak van het boek Verpoppen begonnen. Het laat

niet los. Ik heb daarvoor mijn eigen handschrift gedigitaliseerd, Zo leuk!

Maakt het jou eigenlijk wat uit of het boek er komt? Er zit wel werk en

wijsheid van jou in hè.
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🌱 Het Gaia-shift collectief is er. Er is een website , een doelgroep, een

focus.

🌱 Het collectief maakte de installatie: Onze Aardeverhalen weven

De aankondiging van de installatie voor de Dag van de aarde in België:
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*****

Onze aardeverhalen weven.

Alles leeft.

Alles hangt samen.

Alles brengt leven voort.

"Doe je schoenen uit en kom binnen. In je eentje of in gezelschap van

vrienden verken je zes vragen die je blik op de wereld kunnen openen.

Vragen over verbondenheid, wederkerigheid, verhalen, leren van het leven,

samenwerken met de aarde en zorgzaam handelen. Elk thema ontvouwt

zich in vier richtingen: jij, wij, natuur en aarde. Laat je raken, uitdagen,

verwonderen. En weef je indrukken mee in het levende werk dat hier

ontstaat.

Dit is de eerste keer dat deze installatie publiek gaat. Je betreedt een

proefversie. Een ruimte-in-wording, die op reis zal gaan, om mensen en
teams te inspireren in de richting van een cultuur die de aarde meeneemt in

alles wat we doen."

*****

Het maakproces was geweldig. En we mogen er nog meer mee doen. Het

heeft erg veel potentie om er hele mooie trainingen en workshops rond te

geven.
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🌱 En dan is er natuurlijk ook nog het betaalde werk. Daar kiemden mooie

zaken rond duurzaamheid, geluk delen, samen doen, samenwerken,

vertrouwen, frictie, focus, samenredzaamheid, bestaanszekerheid, ...

Ik zou het kunnen!

Ik zou het kunnen, ergens wonen waar de natuur om het huis heen gewoon

de gang mag gaan. Af en toe de paden vrijhouden en wellicht ook een of

twee zonplekjes.

Hoe ik dat weet. Lopen over dit tuinpaadje naar de tuinkast maakt me

iedere keer weer blij. Ook nu weer: de luchtvochtigheid, de rustige

energie, een prachtige hommel.

Geloof dat ik dan wel een everzwijn nodig heb om de eikels te eten en

iemand die jonge boompjes graast. 
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En klaar!

Ow, voor het eerst moet ik de envelop opnieuw maken. De eerste met te

weinig aandacht gemaakt.

Effe kijken of het vandaag nog lukt om de brief te brengen. Ik ga met een

vriendin 15 km wandelen op een andere plek. 

Ilse

Wat ik in mei doe voor de eco-
samenleving #actievehoop
(naast mijn baan die ook een mooie bijdrage levert)
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1 mei: Brief wegbrengen aan Draak van een

boom.
Vorige
brieven

4 mei: Basecamp aardbewoners: Seizoensbijeenkomst met

gelijkgestemden.

8 mei: Debriefen Installatie dag van de aarde en plan maken Gaia

shift collectief.

10 mei: Oefensessie cirkel verbindend

samenwerken: Op ontdekkingstocht in de

plantenwereld (De groene transformator) 

Info
Aan-

melden

14 mei: Natuur doet mee bij een muziekexamen.

16/17 mei: Collega-ecotuner komt logeren..

18 mei: Samen de relatie met elkaar en

met Natuur versterken tijdens de wandeling: Het

onverbiddelijke einde.

Info
Aan-

melden

19 mei: Gaia shift collectief.bijeenkomst

Week van beleving: Paardenbloem, Vleermuis,

Meidoorn (seizoenstraject) Besloten

https://momentenvanimpact.nl/gedragsverandering-voor-wie-en-exploratierichting/boeken/brief-aan-draak-van-een-boom/
https://degroenetransformator.nl/uitnodiging-op-ontdekkingstocht-in-de-plantenwereld-leer-je-leefomgeving-herkennen
https://degroenetransformator.nl/het-onverbiddelijke-einde-wandeling
https://momentenvanimpact.nl/product/seizoenstraject-jaar-2025-2026-start-29-1-2025/


Website Shop

Je ontvangt deze brief omdat je je hebt
ingeschreven op deze nieuwsbrief. Blij
mee!

Uitschrijven kan natuurlijk altijd:

Uitschrijven
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