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Brief aan Draak van een boom
 1 juli 2025

Onderstaand is wat ik mijn vriendin - Draak van een boom - deze
maand graag wil vertellen.

Het maandelijkse schrijven is voor mij, naast verbinding met haar, ook
een oefening in inleven in andere levensvormen dan mensen. Deze
brief helpt mij om me minimaal een keer per maand te verdiepen in
haar leefwereld. Mij ​​af te vragen wat vanuit haar perspectief al dan niet
belangrijk is. Het levert altijd een andere kijk op mijn leven en acties
van de voorbije maand op. Draak van een boom vindt het leuk om de
brief te krijgen en geniet ervan dat zo ik minimaal een keer per maand
langskom.

Fijn dat je meeleest!

- Ilse 
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Maandelijks ontvangen?

Lieve Draak van een boom,

Hier ben ik weer. Warm hè. Benieuwd of jij droge voeten hebt en of je dat

fijn vindt?

1 per dag!

Omdat er een link is tussen de dagelijks vastgelegde momenten en deze

brief aan jou, hierbij de kans om toch even te kijken naar mijn wekelijkse

brieven aan de mensen. Onder elke foto zit een brief.

Voor de andere mensen-lezers:
Week in 7 momenten wekelijks ontvangen?

De maandplaat.
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Deze voelde minder eng dan die van vorige maand, ik was wel erg

benieuwd naar ... welke revolutie dan.

Aanmoediging uit het vogelrijk.

Het voelt niet meer gepast om veel te praten, advies te geven. En toch is

dat net wat ik mezelf heel veel zie doen, vooral op het werk. Een oude

gewoonte. Waarschijnlijk omdat praten maakte dat ik in mijn jeugd gezien

werd. Later in mijn leven bracht advies waardering.

Terugkijkend op de maand waren Zanglijster en Veldleeuwerik heel

aanwezig. Kwam Rode Wouw een keer hoog in de lucht aanmoedigen en

was Roodborst urenlang op ons terras vandaag, een keertje zelfs vlak bij

me op de rand van de hangmat. En Zwartkop hoorde ik vaak luid en

duidelijk en zag hem/haar natuurlijk niet.

Enfin, ze komen iets zeggen.

Misschien is dat wel wat ze komen zeggen (met dank aan AI) 
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“Laat je horen. Laat je zien. Vertrouw op je vleugels. Jij bent het kanaal
— niet door iets te brengen, maar vooral door er te zijn.

Roodborst: Wees moedig en zacht.

Leeuwerik: Verhef je stem naar het licht.

Zanglijster: Herhaal wat heling brengt.

Wouw: Vertrouw op je vleugels en visie.

En Zwartkop: Laat stilte je gids zijn.

 Enfin, en dat klinkt ongeveer hetzelfde als de collega die zegt - nadat ik

mijn zoeken in deze nieuwe context deel - jij draagt een overleg mee, het

lijkt niet eens zo belangrijk dat je iets zegt"

Ik heb nog wat tijd nodig om dit weten om te zetten in ander gedrag, stiller. 

En als ik - nadat ik dit zo allemaal opschrijf - nog eens naar de maandplaat

kijk die ik een halfjaar geleden maakte - ga ik glimlachen.

Het kleine zinnetje, handgeschreven "je hebt iets nieuws te brengen. Voel je

roeping". En de knipsels "goed voorbereid: verbonden met je autonome

kracht"

Voor mij raakt het aan het vogelverhaal, zie jij dat ook zo?
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De geur en smaak van
Kastanjebloesem.

De maandelijkse wandeling met als thema "De magie van wat nu" ging naar

een groep hele oude en wijze Kastanjes.

Daar aangekomen las ik het gebed voor dat een vriendin en ik de avond

ervoor gebruikt hadden voor een Midzomernacht-ritueel. Ook nu moest het

twee keer gelezen worden om de kracht goed te kunnen voelen. De groep

zakte erdoor in het moment en in "het nu hier zijn".

Daarna maakte ieder op zijn eigen manier contact met die groep Kastanjes.

Mijn aandacht werd getrokken naar de boom met het grote gat en de

nieuwe scheuten op een andere boom. Ineens droeg de wind een aparte

geur. ik kijk omhoog en zie dat boom 6 bloeit. De bloeiwijze van de kastanje

is opvallend: lange katjes als zachte parelsnoeren in het licht. De geur is

subtiel, aardser dan die van Linde. Zoet maar minder zoet dan die van

Liguster of Boerenjasmijn.

Ik sloot ons samenzijn met de Kastanje-gemeenschap af met voorlezen uit

ons eigen werk. De tekst die Onweer, jij en ik schreven over Tijd. 

Het is de eerste keer dat ik ons werk passender vond om voor te lezen dan

alles wat in mijn boekenkast staat. We hebben mooie wijsheid

opgeschreven over plek in de tijd en het nu.

Joost maakte dit keer de foto.  
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De volgende dag ruik ik onderweg, naast de geur van Linde, ook eentje van

jullie. Zo tof om nu ook geuren te kunnen onderscheiden.

Daarmee was het Kastanje-avontuur van deze maand nog niet voorbij. Nog

een dag later hadden we een sessie in een overvloedige tuin. We begonnen
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de bijeenkomst met een rondje tuin en het plukken van blaadjes waar je

thee van kan maken. Iemand had op weg ernaartoe afgevallen

Kastanjebloesem opgeraapt. We vroegen ons af of je daar ook thee van kan

maken. En dus probeerden we het en weet ik nu ook hoe de jullie geur

smaakt.

Ik heb het idee dat ik je familie nu een stuk beter ken, heb jullie uitnodiging

tot aarding en vertrouwen in cyclisch leven gehoord.

En de maandplaat dan ...

Ik pik voor dit avontuur de grote "wat nu" uit voor de wandeling, het "creëren

zonder te bedenken" bij het verhaal van de thee.

Oh ja, dankbaar voor Framboos ea
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Een van de wezens in de spotlight van het seizoenstraject was Framboos.

Zij kregen een plek in de tuin en geven overvloedig. Genoten!

Heilige band.



Ik had je al verteld over de installatie "aardeverhalen weven".  We waren er

deze maand mee in Roermond. Daar kan je hier over lezen. maar dat is niet

wat ik hier nu wil vertellen. 

Ik vroeg me toch bij de maandplaat af "welke revolutie dan"? Het is die van

de quote op bijgaande foto. De installatie heeft 6 quotes, eentje per thema.

En deze riep al de eerste keer een verlangen bij me op en bleef me iedere

keer weer kietelen. 

"Weten dat jij van de aarde houdt verandert je. Het zet je in beweging om te
beschermen, te vieren, te zorgen."

Die ken ik al een tijdje. Daar leef ik al naar,

"Voelen dat de aarde ook van jou houdt verandert alles: dan wordt
eenrichtingsverkeer een heilige band."

Zou het echt kunnen dat je kan voelen dat de liefde wederkerig is?

De stapeling van de ervaringen met de vogels, de gemeenschap van

Kastanjes en de rijkelijke giften van de tuin die ik dit jaar met meer aandacht

plukte, legde denk ik mee de basis. Toen ik deze Koninginnenpage
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tegenkwam, zomaar op een zaterdagmorgen, op terugweg van de bakker,

toen meende ik het te voelen.

Ik stap van mijn fiets en voel de warmte van de middagzon. Voor me strekt

een droog veldje zich uit:  gras, distels, geel kruid en vlinderstruikjes

bewegen mee op een heel klein briesje. Op de achtergrond hoor ik het

geroezemoes van pratende mensen, gedempt. Dan zie ik weer waar ik voor

stopte: Koninginnenpage strijkt neer op een paarse vlinderstruik. Zo blij dat

ik haar zo zie zitten, haar vleugels gaan zachtjes open en dicht,

crèmekleurig met die mooie zwarte lijnen. Terwijl ik met mijn telefoon in de

hand dichterbij sluip, voorzichtig zorgend dat er geen schaduw op haar valt,

denk ik:  "zou het me lukken om haar vleugels helemaal open te

fotograferen?" - nee dus. Met een paar klikjes vang ik een fractie van haar

schoonheid en mijn gevoel erbij. Want daar ervaar ik, anders dan

voorheen, dat Aarde haar wonderen aan me toevertrouwt.

Het zou kunnen dat ik voel dat Aarde ook van mij houdt.

Het voelt nog een beetje onwennig en vreemd. Vraag me over een paar

maanden nog eens of ‘alles veranderd is en hoe een heilige band voelt’.
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En klaar!

Voor nu is er, denk ik, wel weer genoeg gedeeld.

Tot morgen als ik de brief breng.

Liefs,

Ilse

PS Je bent moeilijk te bereiken door de overvloedige bramen op het pad.

Gelukkig was je wel blij met de brief en .... je bloeit. Voor het eerst dat het

me echt opvalt.

Wat ik in juli doe voor de eco-
samenleving #actievehoop

Mijn ondersteunde structuur om er iedere maand tijd en aandacht aan te

geven, naast mijn baan die ook een mooie bijdrage levert.

1 juli: Brief wegbrengen aan Draak van een

boom.
Vorige
brieven

2 juli: Gesprekstechnieken leren: Deep

canvassing
Website
extern

5 juli: Leren zorgen voor, maaien zonder veel

slachtoffers: Zeiscursus
Website
extern

5 juli: Plannetjes maken met het  Gaia shift collectief.
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11 juli: DOOR-dag, samenkomen in een

vriendinnen-cirkel.
Besloten

13 juli: Samen de relatie met elkaar en

met Natuur versterken tijdens de wandeling:

Speels samenwerken.

Info
Aan-

melden

Week van beleving: Wesp, Merel, Libel, Wind

(seizoenstraject) Besloten

Website Shop

Je ontvangt deze brief omdat je je hebt
ingeschreven op deze nieuwsbrief. Blij
mee!

Uitschrijven kan natuurlijk altijd:

Uitschrijven
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